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10 maart 2024 

Ochtenddienst 9.30 uur vanuit de Hoofdstraatkerk ook te volgen 

via livestreaming op de website oosterkerkhoogeveen.nl en via 

kerk tv 

voorganger ds. Dick van der Vaart wel kindernevendienst 
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diaken 
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17.00 uur  

 

oefenen: 72a refrein, en lied 368e 

psalm 100: 1 C, 2 allen 

psalm 100: 3 C, 4 allen 

lied 547: 1C, 2 M, 3 V, 4 C 5 en 6 allen 

lied 72a: refrein allen 

zingen projectlied zie binnenblad 

lied AWN 1 nr. 19  

lied Iona 41 1e keer C en 1 keer allen 

Taizé 128 

lied 342: 1, 3, 5 C en 2,4 allen 

lied 368e 1e keer C, 2e keer allen, 3e keer allen 

lied 821 1 keer C, 1 keer allen  
 

lezing O.T. Jozua 4: 19-5:1, 11-12 

lezing N.T. Johannes 6: 1, 4-15 

 

Vesper in de Hoofdstraatkerk 

  

Inzameling 1. Diaconie: wijkkassen t.b.v. ouderenactiteiten 
2. Plaatselijk missionair werk 

 3. uitgang: kerk èn bussen voor zending en wijkkas 
 

   De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 

   dhr. en mevr. Booy, Sterrenlaan 7 

 

 

http://www.oosterkerkhoogeveen.nl/
http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option=com_kleurplaatprinting&img=5586&fld=/Bloemen.html


 

We leven mee met 

mevr. Ria de Lange van de Melkweg 57 zij moest met rugklachten 

opgenomen worden in huize Beatrix, Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ 

Hollandscheveld 
dhr. en mevr. Westerveld, Hollandscheveldse Opgaande 25, 7913 VA  
mevr. Corry Ruiter, Meteorenlaan 66/102, 7904 CD  
mevr. Benjamins–Dekker, Weidesteyn K435 
Mevrouw G. van Driel-Doornhein (Draco 98) mocht – na een lang 

verblijf in Weidesteijn - weer naar huis! Bedankt! Hartelijk dank voor 

de bezoeken in Weidesteijn en de kaarten die ik mocht ontvangen van 

gemeenteleden tijdens mijn revalidatie in Weidesteijn. Dat is zeer 

gewaardeerd. Mevrouw G. van Driel-Doornhein en familie 

Bedankt 
Lieve mensen, allen hartelijk bedankt voor de vele reacties die we 

mochten ontvangen --in welke vorm dan ook-- tijdens mijn verblijf in 

het ziekenhuis. Het heeft ons goed gedaan! Simon en Lies Benjamins 

Geboorte 

Hoera, ik ben er! Vrijdagavond 1 maart ben ik geboren in het 

ziekenhuis in Zwolle. Nadat we er een nachtje moesten blijven konden 

we de volgende dag weer naar huis. Ik heet Bram. Met mijn mama 

gaat het naar omstandigheden goed. We zijn God dankbaar dat Hij zo 

goed voor ons zorgt. In de kerk mag afgekondigd worden dat ik 

geboren ben. Zoon van Naomi Wiskerke. 

 
Collecte Werelddiaconaat op Biddag 13 maart 

Goed boeren in een lastig klimaat. 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te 

verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. 

Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. 

Soms valt er te weinig regen, dan valt er weer te veel met overstromingen 

tot gevolg.  

Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren 

en boerinnen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijk stoken, 

bijenhouden, samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt 

boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je 

boerengezinnen om voldoende voedsel te kunnen produceren. Geef in de 

collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Oeganda of doneer online. Hartelijk 

dank voor je gift. 

Lees meer op kerkinactie.nl/boerinoeganda  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bestaanszekerheid-in-een-lastig-klimaat/


 

Het thema op weg naar Pasen is: “Wat goed dat jij er 

bent!   

10 maart 4e zondag van de veertigdagentijd. In 

het verhaal van vandaag deelt Jezus eten met 

veel mensen.   

Wordt er wel eens wat met de kinderen gedeeld? 

Wat zijn dingen die de kinderen dan ontvangen? 

Hoe voelt het om te delen? Hoe voelt het om te 

ontvangen? Vinden ze dat makkelijk of moeilijk?  

Bijbelverhaal dat we lezen is uit Johannes 6:4-15  

 

We zingen het refrein en het 4e couplet van het 

projectlied. 

 

Ontdek de Geschiedenis van de Trambaan. 

De werkgroep Vreemde Vogel nodigt je uit om zaterdag 16 maart mee 

te wandelen over de oude Trambaan in Wolfsbos. 

Ontvangst in de Valkenstede tussen 9.45 uur en 10.00 uur, waarna 

Serge Vinkenvleugel iets zal vertellen over de geschiedenis van dit 

mooie stukje Wolfsbos. 

Daarna horen we lopend over de oude Trambaan gedichten die een 

aantal jaren geleden gemaakt zijn door Drentse dichters en wijkbe-

woners. 

Rond 11.30 uur sluiten we af met koffie en iets lekkers in d’ Olde Bieb, 

Wielewaal 5. 

Opgave t/m 13 maart per email: vanderhaar.hoogeveen@planet.nl of 

telefoon: 06-57856675. 

Voorafgaande aan deze leuke activiteit wordt het gedichtenpad op 

vrijdag 15 maart schoongemaakt tijdens NLDoet. 

Leuk als je meewandelt, Maartje van der Haar.   

 

mailto:vanderhaar.hoogeveen@planet.nl


 

Muziekavond – Gambia live - een feest! 

Zaterdagavond 2 maart jl. heerste er een zekere spanning in de Jeugd 

voor Gambia ouderengroep. Zou alles lukken zoals gepland? We waren 

immers voor het eerst te gast in de Goede Herderkerk. Zouden onze 

artiesten in de smaak vallen en hoeveel mensen zullen er komen? 

Bezoekers hadden we natuurlijk hard nodig. Voor de artiesten is het 

altijd leuk om voor veel mensen op te treden en er was ook een 

collecte bij de uitgang. Geld hebben we hard nodig voor ons project en 

dit was onze laatste actie. Het werd een fantastische avond met 

prachtige muziek van de verschillende deelnemers. Een concert op 

hoog niveau werd ook gezegd. Het was echt een feest! 

Wij willen iedereen die op de avond aanwezig was, heel hartelijk 

bedanken. Ook mensen die niet konden komen en toch geld hebben 

gegeven – heel hartelijk dank. 

Voor de mensen die alsnog een gift willen geven: NL78RABO 03737 12 

782 t.n.v. Diaconie PGH Hoogeveen; o.v.v. Muziekavond Gambia 

project. 

In de collecte schalen bij de uitgang lag een bedrag van € 812,95! 

Ook namens de kliniek in Jambanajelly: Abaraka bakeh/ Thank you 

very much. Dank u wel!  
Jeugd voor Gambia groep 

 

 

 

 

 

Viering woensdag 13 maart  

Woensdag 13 maart is het Biddag voor alles wat groeit en bloeit! 

Dit wordt samen gevierd met de 5 wijkgemeenten van PKN in de 

Vredehorst 

Tijd 19.30 uur. Voorganger is ds. Mark de Jager uit Dwingeloo. 

Viering zondag 17 maart 

9.30 uur ds. Cees ‘t Lam 

17.00 uur Vesper in de Hoofdstraatkerk 

U/jij kunt deze diensten volgen via live-streaming op de website  

oosterkerkhoogeveen.nl en kerk tv. 
 

Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met  

06-18 43 19 67 u krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te 

spreken. Die zal u verder verwijzen. 

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u donderdag vóór 18 uur verzenden 

naar zondagsbrief@live.nl 

mailto:zondagsbrief@live.nl

