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Ochtenddienst 9.30 uur vanuit de Hoofdstraatkerk ook te volgen 

via livestreaming op de website oosterkerkhoogeveen.nl en via 

kerk tv 
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lied 637 

lied 632: 1 en 3  

lied 487: 3 

lied 610: 1, 2 en 3 

lied 634: 2 

zingen projectlied zie binnenblad 

lied 624:1 

Johannes 20: 1-10 

lied 624: 2 

Johannes 20: 11-18 

lied 624 3 

lied 630: 3 en 4 

lied 634: 1 

 

  

Inzameling 1. Diaconie: Buitenlandse projecten 

2. Kerk in actie: Kansarme jongeren 

 3. uitgang: kerk èn bussen voor zending en wijkkas 

 
 

   De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 

   mevrouw Roorda Weidesteyn afd. 4-21 

 

 

http://www.oosterkerkhoogeveen.nl/
http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option=com_kleurplaatprinting&img=5586&fld=/Bloemen.html


 

Wisseling van de iconen 

Met ingang van Witte Donderdag is de icoon van de Heilige Drie-

eenheid op de bezinningstafel vervangen door de icoon van de 

Wijnstok. Christus die als de Ware Wijnstok wordt voorgesteld wordt 

omringd door zijn twaalf leerlingen. Elke apostel heeft zijn eigen 

karakteristiek. Helemaal bovenaan zien we Petrus als de leider van de 

apostelen. 

Een verwijzing naar het kruis vinden we in de gestalte van Jezus die 

met uitgestrekte armen wordt uitgebeeld. De wijnstok stelt daarom 

niet de boom des levens voor, maar het kruis. De gekruiste ranken 

boven het hoofd van Jezus en onder zijn voeten beelden het oude en 

het nieuwe verbond uit. Christus verbindt beide, het oude en het 

nieuwe testament, als symbool van de aardse en de hemelse wereld. 

Ambtsgroep Eredienst 

 

Collecte 

De 2e collecte is voor Kerk in actie en de bestemming hiervan is voor: 

Kansarme jongeren in Colombia. 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 

maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo 

kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, 

restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen 

starten, krijgen een mentor uit de horecasector. 

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je 

kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van 

werk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Pasen of 

doneer online. Hartelijk dank voor uw/jou gift. 

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasen 

Waar ben je? Bijbelverhaal: Jezus is 

opgestaan, Johannes 20:1-18 

In de afgelopen veertigdagentijd was het 

thema: ‘Wat goed dat jij er bent.’ We kijken en 

bladeren terug in het projectboek. Tijdens zijn 

leven zei Jezus tegen mensen dat het goed 

was dat zij er waren. Andersom ervaarden 

mensen hoe goed het was dat Jezus er was. 

Vandaag, op paasmorgen, gaat het verhaal 

verder. Maria en de andere leerlingen en 

vrienden van Jezus zijn verdrietig omdat hij er 

niet meer is. Maar God maakt een nieuw begin. 
Wat goed dat Hij er is! 

 

   refrein 

Veertig dagen duurt de reis   

naar het feest van Pasen.   

Ga de weg die God ons wijst,  

Hij brengt mensen samen.  

 

1     2 

Engelen in de woestijn  Als je goed naar mensen kijkt 

zullen voor je zorgen.  zie je iets bijzonders:   

Zo zal God dicht bij je zijn   in een mens komt God dichtbij, 

elke nieuwe morgen   dat is echt een wonder  

 

3     4 

Maak je ruimte, vind je rust, Ga maar zitten en geniet, 

zoek je naar de stilte?  proef het goede leven! 

Dan vind je een nieuw geluk: Breek het brood en zing een lied, 

God is in ons midden.  dit wil God ons geven. 

5     6 

Als het graan dat wordt gezaaid Leg de jassen op de grond, 

voor het nieuwe leven,  zing om lieve vrede, 

is de Heer die op zal staan  want de Heer, de koning komt, 

door zichzelf te geven.  rijdend op een ezel. 

7 Pasen 

In de stralen van de zon 

zal de Heer je groeten. 

Hoop voor wie niet hopen kon:  

Jij zult Hem ontmoeten. 



 

Koffie met een oortje  

De ontmoetingsmorgen van wijk Oost in de Hoofdstaatkerk. 

Op woensdag 3 april komen we weer bij elkaar. Het Paasfeest ligt al 

weer achter ons en we gaan op weg naar het Pinksterfeest. Ook 

hebben we weer langere avonden omdat het zomertijd is. 

We zien graag de trouwe bezoekers maar óók wie nog niet eerder 

kwam: kom er bij! Iedereen is hartelijk welkom! 

Hebt u vervoer nodig, laat het ons even weten. 

De volgende bijeenkomsten zijn dinsdag 16 april  

en woensdag 1 mei in het Herman Bavinckhuis. 

Tijd: 10.15-11.30 uur 

Graag tot ziens ! 

Roelien 06 513 60 619 

Fini 06 221 12 879 
 

Uitnodiging Vrijwilligersavond 4 april a.s. 

De kerkenraad van wijk oost nodigt de vrijwilligers van wijk oost uit 

voor een vrijwilligers avond op donderdag 4 april in het Herman 

Bavinckhuis. 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee. 

Om 20.00 uur begint het optreden van de Neighbour Sisters: 

Gerda Lindenbergh en Pauline Kuipers uit Gorssel. 

Het zangduo staat garant voor een uitstekende sfeer en veel interactie 

met publiek. Zangtalent, kleinkunst en een vleugje cabaret. Het 

repertoire bestaat uit een breed aanbod van liedjes vanaf de jaren 

vijftig, pop en jazz. In de pauze is er drankje en hapje. 

De avond duurt tot 22.00 uur. 

U bent van harte welkom ! 

Opgave voor dinsdag 2 april bij ds. Dick van der Vaart per e-mail 

ds.dickvandervaart@kpnmail.nl of telefonisch 0528-785 990. 

Heb je vervoer nodig laat dit dan even weten aan ds. Dick van der 

Vaart 
 

Viering zondag 7 april  

9.30 uur Cees ‘t Lam 

U/jij kunt deze diensten volgen via live-streaming op de website  

oosterkerkhoogeveen.nl en kerk tv. 
 

Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met  

06-18 43 19 67 u krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te 

spreken. Die zal u verder verwijzen. 

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u donderdag vóór 18 uur verzenden 

naar zondagsbrief@live.nl 

mailto:zondagsbrief@live.nl

