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3¢ zondag veertigdagentijd 3 maart 2024

Ochtenddienst 9.30 uur, vanuit de Hoofdstraatkerk, ook te volgen

via livestream op www.oosterkerkhoogeveen.nl en kerk tv
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Mevr. Hetty Kleinjan wel

Julia Hartman wel tienerkerk
Hilco Okken

Lies Bakker koster Gert Vroom
Jaap in 't Veld

Lied 287: 1, 2,5

Lied 536: 1, 3,4

Psalm 63: 1, 3

Psalm 117A: 1, 2

Lied 25A: 1, 2

Lied 653: 1, 3

Lied 653: 7

De rivier uit Hemelhoog 294
Lied 961

Gebed om zegen uit Hemelhoog 473
Amen (3x)

Psalm 25: 1-5, 15 Joh 4: 1-19, 20-30, 39-42

Vesper - Hoofdstraatkerk
1. diaconie t.b.v. financiéle hulp vanuit inloopuur

2. Kerk in actie: voorjaarszending
uitgang: kerk, bussen voor zending en wijkkas

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. Van der Wey - Sterrenlaan 40

kindernevendienst


http://www.oosterkerkhoogeveen.nl/

We leven mee met

dhr. en mevr. Westerveld, Hollandscheveldse Opgaande 25, 7913 VA
mevr. Corry Ruiter, Meteorenlaan 66/102, 7904 CD

mevr. Benjamins—-Dekker, Weidesteyn K435

mevr. G. van Driel-Doornheim (Draco 98) verblijft voor revalidatie in
Weidesteyn K521

Overlijden
Op woensdag 21 februari is overleden mevrouw Trijntje Supheert-

Duinkerken in de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde in woonzorgcentrum
Wolfsbos. Het afscheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.
Wij denken aan haar dochter en haar gezin, de kleinkinderen en

achterkleinkinderen en wensen ze Gods nabijheid in het gemis. Mevr.

Voorjaarszending collecte 3 maart Predikanten opleiden Midden-Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de
theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor
het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en
werkt er als theologiedocent en studentenpastor. In Beiroet worden
studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna
terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te
gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in
actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor
leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities.
Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke
minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en
getuigenis. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het
werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Geef
in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending Libanon of doneer online.
Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op:
www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon Help je mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!

Oproep vanuit de kerkenraad

De Hoofdstraatkerk is toe aan een schoonmaakbeurt. Wij maken er ook
gebruik van, dus zou het fijn zijn wanneer een paar mensen mee
zouden willen helpen. Het is vast aan de aandacht ontsnapt. Helaas
heeft nog niemand zich gemeld. Meld je aan bij de koster!



http://www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Oproep van het kerkelijk bureau

Voor de maandagmorgen zijn we dringend op zoek naar een ‘ophaler’
van het collectegeld bij de diverse kerken. In ieder geval voor de
maand mei is er één persoon nodig. Verder zouden we graag nog
mensen op de reservelijst willen.

Wat wordt er verwacht: twee keer per jaar een maand lang op
maandagmorgen met z'n tweeén collectegeld ophalen en bezorgen bij
de Telcommissie in de Hoofdstraatkerk.

Voor opgave of inlichtingen kan men contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau tel. 0528-230471 info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl

Uitnodiging voor ontmoetingsbijeenkomsten Wijk Oost
De ambtsgroep pastoraat nodigt u van harte uit voor één van de
volgende ontmoetingsbijeenkomsten in het Herman Bavinckshuis:

Woensdagavond 6 maart 2024 of donderdagavond 14 maart 2024
19.00 uur inloop met koffie/thee

19.30 opening en inleiding thema

Rond 21.30 uur afsluiten

Het thema is: ‘Hoe verder als je geloof het niet meer doet’” Wij
herkennen dit mogelijk bij onszelf of binnen het gezin/familie. We
hopen u te ontmoeten! Graag aanmelden via whatsapp/sms 06-
23740304 of mail streutkerm@gmail.com

Hartelijke groet, Marry Streutker

Op weg naar Pasen: wat goed dat jij er bent!

3 maart is de 3° zondag van de veertigdagentijd. We zijn alweer 16
stappen op weg naar Pasen. In de nevendienst hebben we het over de
tempelreiniging. Het Bijbelverhaal dat we lezen is uit Joh. 2:13-22

Er gebeuren veel dingen in ons leven, wat kan er wel en wat niet. B.v.
Kinderpostzegels verkopen op een begrafenis (want dan zijn er veel
mensen bij elkaar). Of je favoriete tv-programma kijken als je bezoek
hebt. Wat doen we wel en wat doen we niet...
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God isin ons midden.
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De rivier (Hemelhoog 294)

1.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Gebed om zegen (Hemelhoog 473)

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt.
0O God, zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Viering 10 maart 2024
09.30 uur:

Ds. Dick van der Vaart

2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steedk ontmoeten mag.
Refrein.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven;
zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen mij tot in eeuwigheid.

Refrein 2:

Vader, maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn,

wachtend op uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij,

van uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn (2x)

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij,

van uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

De dienst is ook te volgen via livestream op de website
https://oosterkerkhoogeveen.nl en via kerk tv

Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met 06-18 43
19 67. U krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te spreken. Die

zal u verder verwijzen.

Kopij voor de zondagsbrief kunt u véér donderdag a.s. 18.00 uur

verzenden naar zondagsbrief@live.nl
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